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“De oogst is groot, maar er zijn 
weinig arbeiders. Vraag dus de 

eigenaar van de oogst of hij 
arbeiders wil uitsturen om  de 

oogst binnen te halen.”  
 

Mat. 9:37–38 

Ismilinda bad voor een tienermeisje met 
problemen uit onze wijk Westenholte. Ze 
vroeg God voor een gelegenheid om dit 
meisje te ontmoeten. Korte tijd later liep 
het meisje het toilet van de sporthal/het 
wijkcentrum binnen waar Ismilinda op dat 
moment alleen was. In haar beste 
Nederlands legde ze dit meisje het 
evangelie uit. De tiener gaf daar in het 
damestoilet haar leven aan Jezus en 
kwam de volgende week met een vriendin 
bij ons thuis om meer te horen. Ook de 
vriendin gaf haar leven aan Jezus. Youth 
for Christ heeft een tienerclub in de wijk 
en gaat de meisjes verder begeleiden.  
 
Meer dan ooit te voren zijn we ervan 
overtuigd dat we als christenen meer over 
Jezus moeten gaan praten met wie Hem niet 
kent. Gewoon vertellen wat Hij voor mij 
gedaan heeft en anderen helpen dichter bij 
Jezus te komen. De reacties zullen 
verschillen, maar de resultaten mogen we 
aan God overlaten! Wij willen onszelf zien als 
bedelaars die een huis, warmte en 
overvloedig eten hebben gevonden, en nu 
andere bedelaars de weg wijzen naar dat 
huis. Het Vaderhuis moet immers vol zijn!  
 
Emmanuel – gemeente 
Daar willen we als Emmanuel – gemeente in 
Zwolle en omgeving ook aan bijdragen. 
Daarbij kijken we  niet alleen naar de 
Portugeestaligen, maar naar ieder die God 
op ons pad brengt. Emmanuel betekent “God 
met ons.” Jezus heeft beloofd dat Hij altijd bij 
ons zal zijn (Mt. 28:20) terwijl wij uitgaan om 
wie Hem nog niet kennen het goede nieuws 
van Zijn Koninkrijk te brengen. We willen 
bovenal een gemeente zijn die God 
voortdurend zoekt en aanbidt. Dat doen we 
tijdens de diensten, maar bijvoorbeeld ook bij 
onze wekelijkse gebedsmeeting via 

Whatsapp op woensdagavond. En 
regelmatig bidden de dames een uur via 
Whatsapp om 03:00 uur ’s nachts. Goed 
moment om door niemand gestoord te 
worden! Vanuit onze relatie met God en in 
liefde en eenheid met elkaar willen we als 
gemeente mensen bereiken die Jezus nog 
niet kennen. 
  
Verhuisplannen 
We komen om de zondag bij elkaar om 
13:00 uur in ‘Inloophuis Gastvrij’ in de 
Zwolse wijk Diezerpoort. We zijn dankbaar 
dat we deze plek kunnen huren, maar de 
ruimte is klein en het gebouw wordt volgend 
jaar gesloopt. We zijn dan ook verheugd dat 
we medio september onze diensten in de 
aula van het VEZ – centrum kunnen 
onderbrengen, aan de Rieteweg 12 in 
Zwolle. Daar is ruimte voor meer dan 200 
personen en tevens geschikte ruimte voor de 
kinderen. Om dit mogelijk te maken hadden 
we een beheerder en BHV’er nodig. Benny 
neemt de beheerderstaak op zich en Jan 
gaat op BHV – cursus. We zijn dan ook 
dankbaar voor de bereidwilligheid van deze 
geliefde broeders.   
 
Gemeenteweekend 
Van 9 tot 11 juni hebben we onze eerste 
gemeenteweekend gehouden. We verbleven 
in een groot huis in Den Ham. Het was een 
mooie tijd met samenkomsten, doop  van 
een gemeentelid, sport en spel, gezelligheid, 
nachtspel, bonte avond, kinderprogramma 
en gespreksgroepen.   
 
Huiskring in Lemelerveld   
Patricia is een Braziliaanse vrouw van begin 
50 uit de Emmanuel – gemeente, met een 
enorme passie voor God en voor het 
doorgeven van het evangelie aan wie dan 
ook. Op haar werk bij het toilet in de Zwolse 

Beste familie en vrienden, 

wandeltocht van de mannen uit de gemeente 



European Christian Mission (ECM) is een 
internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie 

die alle volken van Europa met het Evangelie wil 
bereiken. ECM gelooft dat er geen betere manier is 

om van het Evangelie te getuigen dan door 
liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus 

in woord en daad navolgen. ECM wil overal in 
Europa zulke gemeenten stichten en opbouwen. Al 

sinds 1904 werkt ECM aan deze missie, altijd in 
samenwerking met lokale kerken. U kunt meer over 

ECM lezen op hun website. 
 

Bedankt dat u het werk van Michiel en Ismilinda 
Epema bij ECM wilt ondersteunen! Zij zitten in de 

kandidatenprocedure. Samen met ECM wordt er nu 
een budget opgemaakt om hen zo uit te kunnen 

gaan zenden als zendingswerkers. 
 

U kunt uw donatie overmaken via: 
www.ecmnederland.nl/steun-epema 

Of via IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 
tnv: Stichting ECM-Nederland 

ovv.: Fonds Epema 
 

| ECM-Nederland, Postbus 861,  
7400 AW Deventer, 0570-637537, 

www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,  
ecmnederland@ecmi.org 

 

Uiteraard kun je ons benaderen voor 
vragen! Hartelijk dank voor je belangstelling, 

gebed, en giften! 
 

Contact: michielepema@hotmail.com 
Facebook: Ismilinda Epema 

06 – 3885 6488 
Hertshooiweg 17, 8042 GH Zwolle 

Websites: sigz.net 

“Zwolle en omgeving heeft een geestelijke opwekking nodig 
waardoor alle (sub)groepen, van alle culturen en talen 
bereikt worden met het Evangelie van Jezus Christus”  
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verlangt 
Nederland  

Geestelijke     opwekking 

stationstunnel deelt ze met veel 
bezoekers uit allerlei culturen de 
boodschap van hoop in Jezus. Ze 
kent een aantal Braziliaanse vrouwen 
in haar omgeving die ze heeft 
uitgenodigd voor de huiskring die ze, 
met de Braziliaanse dames uit onze 
gemeente, in haar huis in Lemelerveld 
is gestart op 24 mei. De meeste van 
deze vrouwen gaan niet naar een 
kerk. Er is grote nood in de levens 
van deze vrouwen en we bidden dan 
ook dat allen Jezus gaan volgen en 
herstel mogen vinden. Op de valreep 
meldden alle genodigde vrouwen zich 
af, behalve één alleenstaande 
moeder. Zij kwam met haar dochtertje 
naar de kring en vond het zo fijn dat 
de volgende kringavond bij haar thuis 
is. We bidden en geloven dat 
meerdere vrouwen zullen aansluiten.  
 
Mannen ‘on the move’ 
‘Wie wil er nog koffie?’ Boer Jan 
schenkt met genoegen van het zwarte 
vocht bij in de schuur van zijn 
boerderij net buiten Heerde. Zes 
mannen en Jans zoontje Harm (7) zijn 
daar vanochtend bij elkaar gekomen 
om stevig te ontbijten. Hendriks 
zelfgebakken brood en andere 
heerlijkheden leggen in zeven magen 
een stevige basis voor de pittige 
wandeltocht die ze voor de boeg 
hebben. Zaterdag 20 mei waren ze 
voor de vierde keer bij elkaar om als 
vrienden samen op te trekken en 
vanuit hun geloof in Jezus te groeien 
op de weg achter Hem aan. Uren later 
zijn ze terug in de schuur. Na de 
uitgebreide tocht door de Duursche 
Waarden is het goed om uit te blazen 

Michiel & Ismilinda  

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit 
deze publicatie te verspreiden zonder onze toe-
stemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft 

aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. 
Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen 
tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van 

uw privacy in overeenstemming met de nieuwe 
Europese regelgeving:  

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  

begin van de dienst 

uitje met de huisgemeente naar de 
tulpenvelden 

Agenda Evangeliegemeente 
Emmanuel 

 

Volgende bijeenkomst: 
 

 18 juni: 12:30. Met 

kinderprogramma (4 – 11 jaar)  
 

Adres: Inloophuis ‘Gastvrij’, 

Ruusbroecstraat 205, Zwolle 

na de samenkomst is het gezellig! 

terwijl Jan weer eten laat aanrukken. 
Zijn vrouw Patricia krijgt complimen-
ten voor de Braziliaanse cake en 
salade. Het voelt goed om man te 
zijn! Dankbaar keren de mannen 
huiswaarts. Ze leren van elkaar, delen 
hun geloof, uitdagingen en twijfels. 
Lachen om menig sterk verhaal en 
weten in hun hart: op de smalle weg 
in het spoor van de hemelse Man, 
hebben we veel aan elkaar en houden 
we vol!   
 
Hartelijke groet, 

Dank – en gebedspunten 

• dat wij als 'huisgemeente Emmanuel'  
mogen groeien in het kennen en lief-
hebben van God, elkaar en de men-
sen om ons heen. 

• voor een voorspoedige registratie 
van 'huisgemeente Emmanuel'; voor 
een bestuur met de juiste mensen. 

• voor de in mei gestarte huiskring van 
'Emmanuel' bij Fernanda in Leme-
lerveld.  

• Dank voor ons eerste 'Emmanuel - 
gemeenteweekend' in Den Ham van 
9 - 11 juni.  

• voor onze aanstaande 'verhuizing' als 
huisgemeente naar de aula van het 
kerkelijk VEZ - centrum.  

• voor Benny die daar beheerder wordt 
en Jan die BHV'er zal zijn.  

• voor de missionaire basiscursus die 
we onze gemeenteleden van sep-
tember tot november willen aanbie-
den 

• voor Michiel en Ismilinda die het ge-
meentewerk pionieren. Dat we geze-
gend en beschermd mogen zijn 
(inclusief onze kinderen) en met wijs-
heid handelen in gehoorzaamheid 
aan God. Bid ook voor gezondheid. 
Michiel heeft Parkinson en krijgt naar 
verwachting eind dit jaar een hersen-
operatie (Deep Brain Stimulation) 
voor motorische verbetering bij deze 
ziekte.        
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