Just as You, Father, are united
with Me and | with You, | pray that
they may be united with Us, so

that the world may believe that

You send Me.

John 17 : 21 (CJB)

Lieve allen,

Het blijft een avontuur, onderweg te
mogen zijn met de Koning. Ja, het is vaak
spannend, maar overwegend ben ik
dankbaar met de ontwikkelingen hier in
de Hoge Vallei van Aude. Naast nogal wat
uitdagingen, mag ik ook vele zegenrijke
dingen meemaken.

Médéa gedoopt

Zoals de vriendschap met Médéa, die 5 jaar
terug moest vluchten met haar vier kinderen.
Ze voedt hen voorbeeldig op, past zich heel
goed aan, aan de Franse cultuur en doet
veel vrijwilligerswerk. Stap voor stap mocht ik
haar heenwijzen naar Christus en haar
voorbereiden op de doop. Eenmaal de
betekenis ervan begrepen, kon ze nog
nauwelijks wachten om gedoopt te worden.
Ontroerend hoe ze 'opstond in nieuw leven'.
Voor mij de eerste keer dat ik iemand
doopte, mijn bijzondere en lieve zusje.

Afscheid le Sarment

Eind juli mocht ik afscheid nemen van le
Sarment in Carcassonne, waar ik 10 jaar heb
gediend. Deze gemeente ligt niet in mijn
roepingsgebied en God liet me duidelijk
weten dat het tijd was voor deze stap. Het
kinder-, jongeren- en vertaalwerk dat ik
leidde, zijn overgenomen. Een bijzonder
moment om te vertellen hoe God me roept
voor de Hoge Vallei en dat het werk daar
teveel werd om naast deze gemeente te
blijven doen. Er was alle begrip, ze baden en
zongen me Gods zegen toe en meerdere
mensen waren in tranen omdat ze me zullen
missen. En ja, dat is wederzijds. Onze band
blijft.

Mr. Garos

Terug uit Nederland ging ik bij mijnheer
Garos langs met een stukje kaas. Hij is 103
jaar, heeft 20 jaar terug zelf zijn huis
gebouwd aan het einde van ons dorp, maar
vond het te groot om in te wonen. Dus

Doop Médéa

bouwde hij een tuinhuis, met open haard en
tv. Hij bleek niet in zijn 'cabanon’ te zijn, de
deur was op slot... Toen ik hem in het
ziekenhuis vond, zei hij me dat hij ging
sterven; of ik hem alsjeblieft mee naar z'n
huisje kon nemen. Tja. Zijn enige dochter
wilde dat hij naar een verpleegtehuis zou
gaan, hijzelf niet. Ik vroeg door, hij wist niet
waar hij heen zou gaan na zijn sterven. “Wilt
u naar Jezus?” “JAll” Hij strekte z'n handen
uit om samen te bidden, zijn leven in Jezus'
handen te leggen.

Intussen woont hij weer in z'n cabanon met
wat hulp, zegt vaak dat hij gauw gaat
sterven, maar geen idee heeft waar hij dan
naar toe gaat. Meest, als ik daarover iets
vertel, zegt hij “dat weet ik niet hoor!” maar
soms vraagt hij door... alleen hij onthoudt het
niet goed meer. Toch zegt hij: “Vous étes
trées sympathique, u mag elke dag wel
langskomen...” Jezus, wees hem genadig ...

Eerste huisgemeente

De twee zussen, die deze huisgemeente
hebben opgezet, hebben gekozen om de
Hebreeuwse wortels van ons geloof beter te
leren kennen. Ze riepen na de zomer de
huisgemeente niet meer bij elkaar, dus pakte
ik dit op. Nieuwe mensen kwamen erbij met
een beschadigde achtergrond en kwetsbaar,
van harte welkom voor mij.

We constateerden dat er nogal verdeeldheid
was, dus heb ik allen bijeengeroepen om te
bespreken wat ieder verwachtte en hoe we
verder zouden gaan. Een aantal personen
wilden een andere weg kiezen, met meer
'vast voedsel'. Zodoende zijn er nu twee
groepen ontstaan.

Nieuwe huisgemeente

“Kinderen van het licht” (1Thess. 5)

Vrij onverwachts ben ik verantwoordelijk voor
de nieuwe huisgemeente, nu bestaande uit
twaalf mensen, meest nieuw-gelovigen die
de laatste twee maanden wekelijks bij mij
thuis samenkomen.

Adrien, een pastor uit Marseille, komt eens
per maand een weekend, met zijn vrouw
Giliane, om ons te ondersteunen, echt
kostbaar! Samen begeleiden we ook een
aantal mensen pastoraal. Zo bijzonder te
horen hoe mensen tot geloof in Jezus zijn
gekomen na allerlei spiritueels te hebben
onderzocht in vrijmetselarij, alchemie, new-
age en sjamanisme. Kort geleden hadden we
een grote boekverbranding bij een nieuw
echtpaar. In de nieuwe huisgemeente
streven we ernaar dat Christus centraal
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Frankrijk

verlangt

Gods veranderende Liefde en Kracht!

Van het thuisfrontteam

We zijn God erg dankbaar voor de nieuwe weg die Anke na veel zoeken dit jaar
mocht inslaan: afscheid nemen van Le Sarment en zich volledig richten op de
Hoge Vallei. Bijzonder om te merken dat God deze stap gezegend heeft.

We zijn ook dankbaar voor alle trouwe donateurs die het werk van Anke
mogelijk maken. Als thuisfront hoeven we ons nauwelijks met financién of
fondsenwerving bezig te houden! Uitdagend was het dan ook voor ons allen
toen Anke plotsklaps een aanbod kreeg om een paar percelen grond te kopen
waar ze haar lang gekoesterde wens voor een pastoraal opvanghuis vorm zou
kunnen geven. Hoe ondersteun je zoiets vanuit Nederland wanneer je geen
zicht heb op hoe zaken in Frankrijk geregeld zijn? We hebben nog even respijt
gekregen, want de verkopende partij besloot met iemand anders in zee te
gaan. Maar bid met ons mee voor wijsheid wanneer zich weer een nieuwe
gelegenheid voordoet.

We zijn dankbaar voor al uw steun, ook in gebed, in het afgelopen jaar. Weet

Adrien & Gilliane, |
op-achtergrond Pic van Bugarach |

dat die steun onmisbaar is voor Gods werk door Anke in de Hoge Vallei.
Wij wensen u en uw geliefden Gods zegen toe in het nieuwe jaar.

Hans Bonda, Age Hellingwerf, Marco van Honk en Janny Kops

staat, niet de ego's. Hoe we Hem
kunnen volgen en elkaar leren
liefhebben zoals Hij ons liefheeft,
zodat allen Gods 'lantaarns' zijn in de
Hoge Vallei.

Romain & Aurore

Dit zijn vrienden met wie ik vaak
samenwerk wat betreft de begeleiding
van mensen en de huisgemeente.
Zeven jaar terug tot geloof in Christus
gekomen, helaas veel afgewezen door
christenen, toch als echtpaar samen
gegroeid in Bijbellezen en gebed. Ze
zijn 'pilaren’ in de nieuwe huisgemeen-
te. Met hen en Myriam bidden we
regelmatig voor wat op ons pad komt,
dat Vaders wil geschiede hier in de
Hoge Vallei, en.. we zien vaak
gebedsverhoringen!

Visie en verlangen

Doorgaan met wat God op mijn en
ons pad brengt, dat het werk en de
kerk van Christus zullen groeien in de
Hoge Vallei! Dat is onze visie als

feestelijk in huisgemeente, afsluiting van 2023

huisgemeente en voor mij persoon-
lijk. Met elkaar staan we op de bres
voor Zijn werk, namelijk aan armen
het goede nieuws van het Koninkrijk
brengen, gebrokenen van hart helen,
voor gevangenen bevrijding procla-
meren, voor blinden het gezichts-
vermogen herstellen en verslagenen
vrijzetten...

Willen jullie hiervoor meedanken en -
bidden, dat Zijn Naam hier werkelijk
bekend wordt en Zijn glorie zichtbaar
in bevrijding van veler levens?!

Dank jullie wel!

SHALOM en liefs, Anke

is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
maken en leiders trainen zijn daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons
Anke van der Sluijs is financieel
afhankelijk van giften. Je kunt haar
steunen door een gift over te maken
via naar
IBAN: NLO2INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland, Deventer
o.v.v. “fonds van der Sluijs” ECM-
Nederland - Postbus 861 - 7400 AW
Deventer — Nederland
0570-637537

Anke van der Sluijs - No. 8, Rue du
Colonel Beltrame, 11190 Luc sur Aude
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