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We vinden het fijn om weer van ons te laten 
horen. U verdient dat. Ook dit jaar hebt u het 
weer mogelijk gemaakt dat we doen wat we 
het liefst doen: het planten van nieuwe 
kerken in Europa en het brengen van het 
evangelie aan hen die God nog niet kennen. 
Door uw gebeden, door een gift voor een 
van onze dertig steppers of door uw 
persoonlijke betrokkenheid bij een of 
meerdere van onze werkers hebt u laten zien 
dat het ook u menens is.

In dit kerstnummer leest u dat de nood in 
Europa nog steeds hoog is en kunt u 
proeven hoe onze zendelingen zich geleid 
weten door God om juist op ons prachtige 
continent het verschil te maken.

U leest daarnaast over onze basisprincipes 
en u wordt bijgepraat over enkele hoopvolle 
ontwikkelingen waaruit blijkt dat Europa 
niet post-christelijk is, maar misschien wel 
pre-opwekking. Voeg daar een prijsvraag 
aan toe waarmee u een prachtig 
boekenpakket kunt winnen en dat maakt dit 
magazine tot een mooi stuk leesvoer in deze 
donkere dagen. 

Als kantoorteam wensen wij u heel fijne 
kerstdagen en danken we God voor het feit 
dat het Licht in de wereld is gekomen en dat 
de duisternis het niet heeft kunnen 
overwinnen. Mag dat de nieuwjaarswens zijn 
van ons allen. Dat Europa weer vol met 
lichtdragers zal zijn die, onder Gods leiding, 
de duisternis verjagen op de plekken waar ze 
gesteld zijn. Thuis, of over de landsgrenzen.

Groet, Gods zegen en veel leesplezier!

Kees Postma 

VOORWOORD
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ECM Nederland is onderdeel van ECM International: een partnerschap tussen 
verschillende zendende landen die optrekken om Gods naam groot te maken in Europa. 
Hieronder lees je een drietal roepingsverhalen van werkers van ECM Groot-Britannië. Ze 
leggen uit hoe God hen geleid heeft naar Frankrijk, Portugal en Spanje.

Waarom verhuisden wij naar Frankrijk? 
Omdat ik, tijdens een 
scholierenuitwisseling op 16-jarige 
leeftijd, al ontdekte hoe seculier het 
land is. Daarnaast ontwikkelde ik ook 
een liefde voor de Franse taal. Mijn man 
Jack ontwikkelde een passie voor 
zending nadat hij vele short term 
zendingreizen naar Oost-Europa mocht 
doen. Door gebed, gesprekken met 
wijze mensen en bezoeken aan het 
Franse ECM-veld werd het duidelijk dat 
het Gods wil voor ons leven was dat wij 
in Frankrijk zouden neerstrijken.

Slechts 1% van de mensen in Frankrijk is 
evangelisch christen.

Waarom Frankrijk?

Sarah Winterburn, Frankrijk

Hallo! Ik ben Sarah, getrouwd met Jack, 
moeder van Benjamin, en ik kom 
oorspronkelijk uit het zuidoosten van 
Engeland.

Waarom Frankrijk? Frankrijk is een 
seculier land. Wat betekent dat? Dat er 
geen religieus onderwijs op school 
gegeven wordt, dat je geen religieuze 
symbolen mag dragen in ruimtes die 
met de overheid te maken hebben 
(zoals het parlement, scholen) en dat de 
meeste mensen heel weinig over Jezus 
weten. In de stad waar wij werken, zijn 
er bijvoorbeeld zo’n dertigduizend 
studenten, van wie er slechts vijftien 
betrokken zijn bij de christelijke 
studentenvereniging. Maar we merken 
dat God overal bezig is om mensen naar 
Zichzelf terug te roepen – ook hier. Een 
paar weekenden geleden, tijdens een 
jongerenweekend, gaven drie jongeren 
hun leven aan Jezus. 

De kerk hier heeft aanmoediging en 
hulp nodig – er zijn inderdaad mensen 
‘daarbuiten’ die honger hebben naar 
God, of ze nu weten wie ze zoeken of 
niet. Wij helpen de kerk om hen te 
vinden en hen te helpen in hun 
zoektocht.

WAAROM NAAR EUROPA?



4 EUROPA MAGAZINE

voor staat, is de snel stijgende 
gemiddelde leeftijd van kerkleiders. We 
werken in een lokale kerk, en hebben 
het geweldige voorrecht en de kans om 
te investeren in de nieuwe generatie. 
We zien ze groeien en volwassen 
worden, vooral in hun geloof. We 
hebben een discipelschapsprogramma 
geïntroduceerd, iets wat hier niet 
gebruikelijk is. We koppelen elke 
nieuwgelovige aan een privé-mentor. 
We hebben ook andere gelovigen 
getraind en in staat gesteld om dit 
programma uit te voeren. We geloven 
dat de kerk van Portugal dit nodig 
heeft: intentioneel discipelschap dat zal 
leiden tot navolging van Jezus. We 
bidden voor meer jongvolwassenen 
met een volwassen geloof en voor een 
opwekking in Portugal. Bidt u met ons 
mee?

Slechts 3% van de mensen in Portugal is 
evangelisch christen.

Waarom Portugal?

Steve en Lydia Cockram, Portugal

Toen we voor het eerst de mogelijkheid 
onderzochten om voor langere tijd het 
zendingsveld op te gaan, begonnen we 
te spreken met organisaties die in 
Latijns-Amerika werkten. In het begin 
onderzochten we zending in Europa 
alleen maar om er zeker van te zijn dat 
we toch echt in Latijns-Amerika 
moesten zijn. Europa zou vast een deur 
zijn die voor ons gesloten zou blijven. 
Maar toen we leerden over de huidige 
staat van de kerk hier op het vasteland 
van Europa, met name in Portugal, 
begon God ons perspectief te 
veranderen. 

De evangelische kerk hier is klein en 
heeft weinig middelen (zowel financieel 
als op het gebied van training, 
ondersteuning, enz.). Een van de unieke 
uitdagingen waar de kerk in Portugal 
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Bid en leef meemet ECM Nederland! Volg ons op www.facebook.com/ ecmnederland

God kan onze wereld op zijn kop zetten: 
zwak wordt sterk in Hem en we zullen 
zien dat ware vrijheid alleen gevonden 
wordt in verbondenheid met Hem. Het 
evangelie geeft antwoord op de vragen 
die mensen stellen, maar vaak zijn ze 
zich er niet van bewust dat ze zoeken 
naar het Koninkrijk waarvoor ze zijn 
ontworpen. Ik wil, onder Gods leiding, 
langszij komen bij deze mensen en hen 
wijzen op Degene die hun honger kan 
stillen en hun dorst kan lessen.

Waarom Europa? Het potentieel!

Europa bevat nu mensen van alle naties! 
Als we deze nieuwe Europeanen 
bereiken, kunnen zij op hun beurt de 
thuisblijvers bereiken. Ze ontvangen 
hier het evangelie dat ze in onbereikte 
gebieden weer kunnen doorgeven. Ze 
worden hier gezegend met het 
evangelie om voor anderen weer tot 
zegen te zijn.

Waarom Spanje?

Jules Mercer-Wilson, Spanje

Waarom ik actief ben in Europa? Een 
daad van gehoorzaamheid! De 
Pottenbakker zei tegen deze klomp klei: 
‘Mijn plan voor jou is Europa.’ Ik was 
Hem eerder al gevolgd naar Afrika en 
Latijns-Amerika, nu volg ik Hem op ons 
eigen continent. Ik zou overal ter wereld 
kunnen zijn, maar ik wil de wil van de 
Vader doen, en Hij zei: ‘Europa!’

Waarom Europa? De nood!

Iedereen van ons kent gebrokenheid. 
Dat maakt dat we leven in een 
gebroken wereld, met al de 
worstelingen die daarbij horen. In veel 
Europese landen erkennen mensen, 
opnieuw of voor het eerst, hun 
behoefte aan een hogere macht; 
materie kan onze leegte niet langer 
vullen. In Europa volgen we 
namaakgoden voor onze 
kernbehoeften, waardoor onze 
spirituele nood wordt gemaskeerd. 
Maar die namaakgoden brengen ons 
niet verder: we blijven gebroken en 
onverzadigd. 
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Waarom we Europa niet moeten opgeven

Als je vandaag de dag aan een opwekking denkt, denk je dan aan Europa? We weten 
dat God geweldige dingen doet in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar waarom niet 
hier? Of doet Hij het wel, maar zien we het niet?

van vast te houden aan onze hoop die 
voortkomt uit de opstanding van Jezus 
Christus, hebben we als het om Europa 
gaat een soort wanhoop geaccepteerd. 
Toch, als je goed kijkt, is er een 
buitengewone her-evangelisatie van 
Europa gaande. Ik denk dat we de 
volgende drie dimensies van die her-
evangelisatie kunnen onderscheiden:

WAAROM IS EUROPA BELANGRIJK?

Europa wordt vaak het seculiere continent 
genoemd. Zendingsdrang richting Europa 
is gebaseerd op het kleine percentage 
evangelische christenen in ons werelddeel. 
Op conferenties hoor je vaak dat Europa 
post-christelijk is en opnieuw 
evangelisatie nodig heeft. Maar hebben 
we ooit stilgestaan bij de vraag of deze 
aannames eigenlijk wel kloppen? In plaats 



EUROPA MAGAZINE 7EUROPA MAGAZINE 7

Wilt u ons zendingswerk in Europa ondersteunen? Maak dan een gift over naar NL02 INGB 0000 2549 97 tnv Stichting ECM Nederland,
ovv EM.

1. Kerkplantbewegingen

In bijna elk Europees land is er een versnelling in het aantal nieuwe kerken dat wordt 
geplant. Of dat nu het resultaat is van initiatieven van kerkelijke denominaties, via 
zendingsorganisaties zoals ECM, individuen of nationale kerkplantbewegingen, overal 
waar je kijkt, ontstaan nieuwe christelijke gemeenschappen. Een mooi voorbeeld is de 
visie van de CNEF (Nationale Raad van Franse Evangelischen). De slogan van deze 
organisatie is: ‘1 voor 10.000’, wat betekent dat men streeft naar een evangelische kerk 
voor elke 10.000 mensen. Deze visie heeft kerkplanting in Frankrijk tot grote hoogten 
gestuwd en ervoor gezorgd dat er de afgelopen tien jaar gemiddeld elke zeven dagen 
een nieuwe kerk is ontstaan.

2. Diasporakerken

We leven in het tijdperk van de wereldkerk. Het zwaartepunt van de wereldkerk is 
verschoven van Europa naar de zogenaamde majority world. Maar in de afgelopen vijftig 
jaar zijn miljoenen christenen vanuit daar naar Europa gekomen en dit heeft het gezicht 
van het Europese christendom veranderd. Latijns-Amerikaanse migranten hebben 
duizenden kerken geplant in Spanje en Portugal en daarbuiten. Alleen al in Groot-
Brittannië zijn duizenden Afrikaanse pinksterkerken. En Aziatische christenen zijn niet 
minder ijverig. Er zijn meer Chinese evangelische kerken in Italië (31) dan het totale aantal 
evangelische kerken in het buurland Slovenië.

3. Volgende generatie

Er gebeuren geweldige dingen onder de Europese jeugd, maar Europa wordt steeds 
grijzer. De demografie van het Europa van morgen is al vrij zeker, omdat de 
geboortecijfers in heel Europa de afgelopen vijfentwintig jaar zijn ingestort. Sommige 
mediterrane landen hebben nu cijfers die tot de laagste ter wereld behoren. Lage 
geboortecijfers worden gecombineerd met een tweede demografische realiteit: een 
aanzienlijk grotere oudere generatie. De Ouderdomsafhankelijkheidsratio van Europa, het 
aantal mensen van 65+ per 100 mensen van werkende leeftijd, zal naar verwachting 
stijgen van ongeveer 30 in 2015 tot tussen de 50 en 60, en in het geval van Italië en 
Spanje tot tussen de 70 en 80, tegen 2050 (Bron Eurostat 2022).
Dit betekent dat voor elke vijf werkende mensen in Spanje er 
in 2050 vier gepensioneerden zullen zijn. Maar dat betekent 
niet dat er geen hoop meer is voor deze oudere generatie. 

Waarom Europa?
Omdat God in Europa werkt. 
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diasporakerken zijn overal, en in de 
volgende generatie zullen jongeren en 
ouderen ongekende evangelisatie-
mogelijkheden hebben. En we weten hoe 
het verhaal eindigt: voor de troon van 
God en van het lam zal elke natie 
vertegenwoordigd zijn (Openbaring 7:9). 

Waarom Europa? Omdat God in Europa 
werkt. Dus laten we voortaan een ander 
verhaal over missie in Europa vertellen. 
Laten we stoppen met praten over 
Europa als post-christelijk. Europa is niet 
post-christelijk. Het is pre-opwekking!

Jim Memory, ECM-werker en 
regiodirecteur voor Lausanne Europa.

Vorige week zat ik in de kerk naast Tony, 
een oudere man die ik nog niet eerder 
had gezien. Tony is weduwnaar. Zijn 
vrouw overleed slechts anderhalf jaar 
geleden. Hij vertelde zijn kinderen dat hij 
hun niet tot last wilde zijn en hij was erg 
blij dat hij naar een bejaardentehuis 
ging. Tony was vroeger een baptisten-
predikant en nu heeft hij in het 
bejaardentehuis veel mensen die hem 
willen bezoeken. De deur naar zijn kamer 
staat altijd open en mensen met vragen 
over God zoeken hem op. ‘Ik heb nog 
nooit zo’n vruchtbare tijd in mijn 
bediening gehad als nu,’ zegt de 85 jaar 
oude Tony. 

In het Europa van morgen zullen er meer 
hulpbehoevende oude mensen zijn dan 
ooit in de geschiedenis. Eenzame 
mensen, mensen die hun hoop hebben 
verloren, mensen die leven met angst, 
mensen die het evangelie van Jezus 
Christus moeten horen.

Wat een kans heeft God ons gegeven! 
God heeft Europa niet opgegeven. Het 
mag zich dan grotendeels in de schaduw 
voltrekken, maar kerkplanting is hot, 
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We verloten twee boekenpakketten onder de inzenders van onze prijsvraag! Deze drie 
boeken, met een lach en een traan, zijn geschreven door onze werker Kees Postma en 
uitgegeven door KokBoekencentrum. Ze bezorgen je een schaterlach, maar zijn ook een 
spiegel voor de ziel.

Ga naar www.ecmnederland.nl/prijsvraag, vul in het formulier de twee basiswaarden van 
ECM in, genoemd in het magazine. Doe dit vóór 1 januari. In de eerste week van januari 
selecteren wij de twee winnaars. Na een persoonlijk bericht krijg je ze gesigneerd thuis 
gestuurd! Heerlijk leesvoer voor de donkere dagen!

PRIJSVRAAG

www.ecmnederland.nl/
prijsvraag



10 EUROPA MAGAZINE10 EUROPA MAGAZINE



EUROPA MAGAZINE 11EUROPA MAGAZINE 11



12 EUROPA MAGAZINE

mogen beleven! Tegelijk zijn er veel 
aanvechtingen. Er zijn conflicten, mensen 
die tegen ons zijn, en zoveel 
verzoekingen – vooral op het gebied van 
relaties, alcohol en drugs. Licht en 
duisternis, hoogtepunten en 
“ongelukken” wisselen elkaar af. Dat was 
altijd al zo, maar nu lijkt het bijzonder 
intensief te worden. Alsof iemand het 
geen goed idee vindt dat de gemeente 
steeds zelfstandiger wordt...’

Maar wat is het moment om het stokje 
over te dragen?

‘Tegelijk werd het ons steeds duidelijker 
dat wij als pioniers de vooruitgang in de 
weg staan als we te lang blijven. Een 
groot deel van het dagelijks werk wordt 
allang gedaan door mensen die niet in de 
huidige leiding zitten. En ook het geloof 
verbreidt en groeit veel sneller wanneer 
mensen uit de wijk het doorgeven.’

Sinds 1904 werken ECM’ers op ons 
continent en stellen zichzelf die vragen: 
‘Wanneer is het werk af? Moeten we gaan 
of toch nog wat langer blijven? Kan ik dit 
werk nog een stap verder brengen of zijn 
daar juist anderen voor nodig?’ De familie 
Kooiman weet zich geroepen en 
bevestigd om het stokje over te dragen 
en zelf in de plaats Hagenow opnieuw te 
beginnen. Ze zijn inmiddels verhuisd, en 
zijn gaan wonen dicht bij de vele 
bijzondere mensen die Hagenow rijk is.

In het trouw zijn aan de missie waarvoor 
God ons heeft geroepen laten onze 
zendelingen en ons kantoorteam zien dat 

ECM werkt volgens een aantal 
basisprincipes. Trouw, langdurig aanwezig 
zijn, is daar een van.

Trouw 

Ruim veertien jaar woonde de familie 
Kooiman in Schwerin, Duitsland, in een 
van de vele Plattenbau-flats die de wijk 
De Dreesch rijk is. Meer dan vijfduizend 
keer ging de zon op en ging hij weer 
onder tijdens hun verblijf daar. Maar ze 
gaan de zesduizend niet halen: een 
belangrijke verandering heeft 
plaatsgevonden.

Een van de basiswaarden van ECM is 
trouw. Kerkplanting is werk van de heel 
lange adem. Het is anders dan een cursus  
of een evangelisatiecampagne. Die 
hebben een kop en een staart. Dat 
hebben kerken niet. Je begint zonder te 
weten waar je eindigt, maar dat is iets 
anders dan doelloos doorzetten. Het 
eindplaatje is voor velen helder: een 
zelfstandige gemeente, geleid door 
lokale mensen, passend in de context van 
het land en de streek waar ze is geplant. 
Trouw is daarin uitermate belangrijk. 
Want niet alles gaat van een leien dakje. 
Lees wat Christiaan Kooiman daar zelf 
over zegt:

‘De Patchworkgemeenschap ontwikkelt 
zich. Ze groeit en neemt taken en 
verantwoordelijkheden over. Ze viert en 
geniet samen. Ze vertelt over Jezus, zingt 
voor Hem en leert Hem te volgen. Eerlijk, 
eenvoudig, dagelijks. Luid en lekker 
chaotisch. We zijn zo dankbaar dat we dit 

TROUW

Kees Postma
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de appel niet ver van de boom valt. Onze Vader is ook trouw aan het werk dat Hij is 
begonnen en zal dat blijven tot de laatste dag, ook in ons persoonlijk leven. 

Ik heb mij wel eens afgevraagd wat zichtbare vrucht nou met trouw heeft te maken. Op 
bijgaande foto zie je een klein stukje van de vrucht van Schwerin. Een prachtige 
doopdienst waarin zichtbaar wordt dat God alle dingen nieuw kan maken. Maar niet al 
onze werkers kunnen dit soort plaatjes schieten. Ook in Schwerin heeft het heel wat 
jaartjes geduurd.

Als missie hanteren we dit principe: Faithfulness over Fruitfullness. Oftewel: Trouw boven 
vrucht. De vrucht, daar hebben wij namelijk amper invloed op. Dat is aan Hem. Trouw zijn 
is voor ons echter een basiswaarde. Ook als je een veelvoud van die vijfduizend nachtjes 
niet hebt kunnen slapen omdat er iets speelde in het zendingsteam, of in de wijk, of in je 
gezin, of in je eigen hart. De keuze om de volgende dag weer op te staan en niet het 
bij(be)ltje erbij neer te gooien heeft alles te maken met trouw.

We zijn ervan overtuigd dat ook Hagenow op het netvlies van Vader is, net zoals Schwerin. 
Het zal anders zijn, misschien moeilijker. Maar we weten dat Hij die het einde van het 
begin kent, al werkzaam is in de wijk en wij mogen als ECM’ers aansluiten bij waar Hij al 
bezig is. Zijn trouw zal ook daar de morgen kleuren.

Ondersteunde missie van ECM Nederland.Doneer via ecmnederland.nl/ doneer-em.
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ECM werkt volgens een aantal 
basisprincipes. Het tweede principe is dat 
onze werkers leven zonder een vast salaris. 
Onze werker Kees Postma kijkt terug en 
vooruit op een leven zonder vast salaris.

Leven zonder vast salaris

Een werker is zijn loon waard, zegt de 
Bijbel. Maar hoe dat loon precies bij de 
werker komt – daar zijn vele varianten op 
mogelijk. Al onze werkers hebben een 
zogenaamde vriendenkring: familieleden, 
vrienden, kerken die samen zorgdragen 
voor de financiën van de zendeling.

Ik weet nog goed dat ik aan mijn ouders 
vertelde dat ik mijn baan ging opzeggen 
om van giften te gaan leven. Men vond 
het, zacht gezegd, een bijzonder vreemde 
keuze. Geen zekerheid, geen pensioen. 
Primaire arbeidsvoorwaarden waren er 
niet, laat staan secundaire!

Tien jaar lang leefden mijn vrouw en ik op 
die manier en er was altijd voldoende, ook 
nog om weg te geven. Op de wonderlijkste 
manieren kwam het soms tot ons, verhalen 
genoeg! Daarna volgde een fulltime 
voorgangerschap, waarbij het salaris netjes 
op de 21ste van elke maand werd 
overgemaakt door de gemeente. Aan de 
ene kant een verademing, aan de andere 
kant ook niet. De tien jaar daarvoor was er 
ook altijd voldoende, nu voorzag God op 
een andere manier.

De lakmoesproef kwam drie jaar terug. Je 
raakt toch gewend aan een vast salaris en 
aan het feit dat je elk jaar met een schaal 

omhooggaat. Ik wandelde door de Friese 
bossen en mijmerde of ik ooit weer terug 
zou kunnen gaan naar het leven op een 
vriendenkring, weer terug naar de manier 
waarop we ooit waren begonnen. Mijn 
innerlijke advocaat draaide overuren: ‘Ja 
Kees, dat klinkt romantisch en getuigt van 
een sterk geloof... Maar je hebt nu vier 
kinderen, een hypotheek en je zit in een 
andere levensfase.’ Het was de Geest die 
mijn advocaat de mond snoerde: ‘Geloof 
je werkelijk dat Ik voor je zorg, Kees? Zou 
voor Mij iets te wonderlijk zijn?’

Ik besloot de volgende dag een bedrag 
weg te geven aan iemand die het goed 
zou kunnen gebruiken – het was mijn 
eigen vliesje, zoals Gideon dat deed. Het 
werd dankbaar aangenomen en kwam 
vast precies op het juiste moment. De 
volgende dag kwamen er gemeenteleden 
op visite voor een kennismaking. Aan het 
eind van het gesprek wilden ze nog iets 
delen: ‘God heeft ons laten zien dat wij 
een bedrag aan jullie mogen geven.’ Ze 
ging staan en gaf ons een enveloppe. Dit 
was de eerste keer ooit dat een 
gemeentelid ons op die manier iets 
toevertrouwde. We weigerden, maar ze 
hielden voet bij stuk. Toen ze de deur uit 
waren, openden we de enveloppe: er zat 
precies hetzelfde bedrag in als ik de dag 
ervoor had weggegeven.

Een lang verhaal kort: naast mijn 
deeltijdsalaris als voorganger heb ik de 
stap opnieuw genomen. We leven weer 
deels van giften en ook nu zien we dat 
God voor ons zorgt. 

LEVEN ZONDER VAST SALARIS
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Kees Postma
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Er is nog steeds voldoende, ook om weg 
te geven. We gaan weer terug naar de 
basis, zoals al mijn ECM-collegae: leven 
zonder vast salaris.

William Carey, de grote zendeling van 
weleer, vergeleek de Grote Opdracht eens 
met het afdalen in een put. Daarvoor heb 
je twee partijen nodig. De ene partij daalt, 
via een sterk touw, af diep de put in om 
daar mensen te bereiken die het Licht nog 
niet hebben gezien. Maar je valt te pletter 
als je niet iemand aan de bovenkant van 
de put hebt die het touw stevig 
vasthoudt. Aan het einde van de dag 
zullen beide partijen littekens in hun 
handen hebben, omdat het touw schuurt. 
Het is een prachtig beeld van de manier 
waarop wij als ECM willen werken.

Onze zendelingen en ons kantoorteam 
dalen spreekwoordelijk af in de put. Onze 
giftgevers en bidders – onze 
vriendenkring – houden daarboven het 
touw stevig voor ons vast zodat wij ons 
werk kunnen doen. Beide partijen 
brengen een offer. De ene tijd, de andere 
geld en gebed. 

De vragen die we ons allemaal moeten 
stellen, ook u als lezer: Waar zijn mijn 
littekens? Ben ik bereid om samen met 
ECM de schouders onder het evangelie 
voor Europa te zetten? Wat mag het me 
kosten? Misschien kan ik gaan, maar 
misschien kan ik ook geven. Is het de 
innerlijke advocaat of de Geest die gaat 
winnen?

Nieuwsgierig naar nog twee 
basiswaarden van ECM? Scan de QR 
code hieronder.
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